
Rijks Politiebureau aan de Koningstraat 

Op 26 juni 1974 werd het Rijks Politiebureau aan de Koningstraat in Hippolytushoef
plechtig geopend. Het oude pand dateerde rond 1920 en vervanging was nodig. De
gemeente diende een verzoek in voor nieuwbouw en in 1974 werd het nieuwe 
politiebureau in gebruik genomen.

Anno 2024 zou wellicht het oude
pand, ontworpen rond 1920 als
gemeentehuis door een joodse
architect, nooit gesloopt worden.
De gevel was voorzien van
prachtig uitgezaagd
houtsnijwerk waarin joodse
symbolen zijn verwerkt. In de
Tweede Wereldoorlog zijn deze
symbolen, voor zover bekend,
niet door de bezetter
opgemerkt. Het linker gedeelte
is er later aangebouwd, de
gemeentesecretaris woonde
daar. 

Aan de voorkant achter het grote raam in het midden bevond zich het werkvertrek 
van de burgemeester en achterin de gang een wachtkamer waar de bode aan het 
werk was en nog een ruimte waar de klerken hun werk verrichten. Naast de 
voordeur bevond zich de kamer van de gemeenteontvanger. De raadzaal heeft nog
lang dienstgedaan als trouwlocatie. Veel Wieringer stellen zijn in de loop van de 
jaren hier getrouwd en zijn er honderden foto’s gemaakt, veelal door fotograaf 
Boersen. 

Het bordje met de vermelding Rijkspolitie links bij de toegangsdeur was wel een 
dingetje. Dit wilde je niet zichtbaar op je trouwfoto’s hebben. De politie had hier 
een prima oplossing voor. Voor een doos sigaren of een fles sterke drank werd het 
bordje, zolang de plechtigheid duurde, van de muur geschroefd. Ook de 
aanwezigheid van de Rijkspolitie op Wieringen is vergankelijk. Het pand werd 
verkocht aan Uitvaartcentrum Meereboer en nu is het een woonhuis.

De foto is afkomstig uit het archief van de voormalige gemeente Wieringen, 
ondergebracht in het Regionaal Archief Alkmaar.
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